
 

Eerste Kerstdag 2023 
 

Viering in de Kerk van de Eenheid 

in Christus te Son 

                                            

Ochtendgebed 

 

 

 

 

Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, 

hier is uw God. 

Heden is onze Heiland geboren, 

Christus de Heer. 

 

God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, 

Ik heb u heden voortgebracht. 

Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 

 

Heden zult gij het licht aanschouwen, 

hier is uw God. 

Heden is onze Heiland geboren, 

Christus, de Heer. 

 

Lied 490:1 
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We beginnen de dienst in stilte … 

 

Welkom 

 

Aanvangswoord  

 

Het is kerst en we vieren de geboorte van Jezus. 

Die ster in de schikking wijst ons de weg naar de pasgeborene. 

Het is een vierpuntige ster, we komen uit alle windstreken. 

We komen overal vandaan. 

Het is vandaag feest, vandaar de lichte kleuren van de ster. 

En goud. Dus hoe feestelijk wil je het hebben. 

Maar het wordt niet zomaar kerst, daar is heel veel aan vooraf 

gegaan. 

Overal in de bijbel vinden we sporen van die reis. 

Een reis door de tijd; een reis langs vele gebeurtenissen. 

Vandaag volgen wij één van die sporen. 

Op weg naar kerst, op weg naar het feest. 

Het feest dat wij vandaag vieren.  

Het feest van een hoopgevende toekomst. 

Aansteken van de tafelkaarsen 

 

Intochtslied  lied 444: 1-5 Nu daagt het in het oosten 
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2. De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.  
 
3. Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten –  
begroeten ’t morgenrood.  
 

4. De zonne, voor wier stralen  
het nachtelijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  
is Christus, ’t eeuwig licht!  
 
5. Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 

 

Bemoediging 

Eeuwige 

dit is de dag waarop Gij ons 

Uw mildheid en trouw toont 

in Jezus Messias 

Moge Hij goed nieuws zijn 

Voor de mensen op aarde 

 

Kyrie 

 

Zingen  Lied 463: 1,6, 7 en 8 Licht in onze ogen 
Componist Kenneth George Finlay, Dichter Sytze de Vries 
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6. Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt!  

 

7. Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

8. Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

Inleiding 

 

Eerste lezing  Jesaja 52: 7 - 10 

 

Zingen  Lied 473: 1, 2 en 3 Er is een roos ontloken 
t: Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’ m: Michael Praetorius 
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2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 

3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

Tweede Lezing  Psalm 98 
 
Gedachten bij de lezing 
 
Zingen Lied 655 : 1, 2 en 3  Zing voor de Heer een nieuw gezang 
Componist: Frits Merthens, Dichter Willem Barnard 

 
2.Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3.Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

Derde lezing   Johannes 1:  1 – 9 

 

Gedachten bij de lezing 
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Zingen Lied 600 : 1 – 5 Licht, ontloken aan het donker 
Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries 

 
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
5 Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 

Vierde Lezing Lukas 2 : 1 – 14 

 

Gedachten bij de lezing 
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Zingen  Lied 489 : 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 

tekst Huub Oosterhuis; melodie 1543/Genève 1551 – Psalm 118 

 
2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
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Vijfde Lezing  Johannes 1 : 18 

 

Orgelspel  

 

Toelichting op de collecte door de diaken 

Collectedoel: Help kinderen in de Oekraïne de winter door 

Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. N000721 

 

Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Onze vader 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Slotlied  Lied 487 : 1, 2 en 3  Eer zij God in onze dagen 
Comp. Frans volkslied – `Les anges dan nos campagnes`, Dichter Willem Barnard 

2. Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 
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Zegen  (samen uit te spreken) 

 

In ons hart en in ons huis 

De zegen van God 

In ons komen en in ons gaan 

De vrede van God 

In ons leven, op onze zoektocht 

De liefde van God 

Bij het einde, nieuw begin, 

de armen van God om ons thuis te brengen 

bij onszelf en bij elkaar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 

praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Lector:  Rob de Jong 

Ouderling: Nel van der Schouw 

Diaken:  Lieuwe Terpstra 

Orgel:  George Punt 

Gastvrouw: Henny Vredeveld 

Techniek:  Henk Sulsters 

Koffie/thee: Herma Oosting 

                      Conny Onnink 
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